
‘Tot je me ziet’ van Jedi Noordegraaf 
 
blijf niet bij mijn graf  
met je verdriet.  
sta hier niet stil.  
blijf hier niet.  
ik ben niet dood.  
kijk om je heen  
tot je me ziet  
 
op een stille wintermorgen:  
volg de vogels in hun vlucht,  
zie de zee en voel de golven,  
volg de wolken in de lucht.  
 
op een middag in de zomer,  
in het lachen van een kind,  
in het zonlicht op het koren,  
in de rimpeling van wind. 
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